Israéllezingen Doornspijk
Algemeen:

Wij kunnen Israél en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten
gezeggen door Gods Woord. Wij hopen de komende avonden meer tijd te
besteden aan gebed voor Israél. In het onderwijs vanuit Gods Woord en onze
geschiedenis worden voor de gebeden bouwstenen aangedragen.

Woensdag 20 januari
Thema: Israél en de identiteit van Nederland

Toelichting: Hoe is het mogelijk dat een aantal Nederlanders zich heel erg met Israél verbonden
voelen, en anderen er ‘niets mee hebben’? Waar komt die liefde-haatverhouding met de Joden uit
voort? En: welk verband is er tussen gebrek aan eigen identiteit en de band met Israél?

Woensdag 24 februari
Thema: Israél en de roeping van Nederland

Toelichting: in de 16° eeuw werd Nederland in de smeltkroes van het lijden een natie. Ons volk leefde
dicht bij het Oude Testament, en herkende haar geschiedenis in die van Israél. Hoe kwam dit? Hoe
verloren wij onze visie? Hoe krijgen we onze missie weer terug? Wat is eigenlijk Nederlands roeping,
in relatie met Israél?

Woensdag 23 maart
Thema: Israél en de opwekking van Nederland

Toelichting: ‘Wij geven het niet over, het oude Nederland’, zegt een oud lied. Intussen hebben wij als
volk, de gemeente voorop, tal van zegeningen overboord geworpen. Die zegeningen krijgen we alleen
terug, wanneer wij als Jona zelf overboord gaan. Als God daar ‘heidenen’ voor gebruikt om ons tot
onze bestemming te brengen, kunnen wij daarvoor alleen maar dankbaar zijn. De wind blaast
waarheen Hij wil, en niemand kan Gods werk keren. Zelfs geen eigengereid, kritisch volk als wij zijn!



